
Verhalenochtend
verhalen uit de      activiteit

In de reprise tijdens www.cultuur023.nl

Verhalen uit of over Haarlem-Oost
Een wandeling met vertellers uit de buurt. Verzamelen 
in het Broederhuis op het Nagtzaamplein en je hoort 
daar het eerste verhaal. Vervolgens lopen we langs een 
deel van de kunstroute en krijgen daar op verschillende 
plekken een korte vertelling te horen. We eindigen in 
het museum en daar staat soep met brood klaar.

Nb vanaf 10 jaar! max 15 deelnemers aanmelden 
marisa@stichtingkapsalon.nl
Niet verplicht, maar mocht de wandeling onverhoopt 
niet doorgaan kunnen we je op de hoogste stellen.

Broederhuis/         
De Kapsalon 
Nagtzaamplein 67

Zaterdag 7 oktober 
Verzamelen 10:45 
De wandeling duurt 
tot ongeveer 12.00 

WWaar oaar of nief niet wt waaraar??




